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Homilie zondag 12 januari 2025 Tereken ‘Gedoopt tot Geliefde kinderen van een Hartelijke God’ 
  
Theofili , wij door God Geliefden,  zoals Lucas de mensen noemde tot wie Hij zijn evangelie richtte, 
 
Mijmerend over ‘dopen’ en ‘doopsel’, kwamen er herinneringen en beelden in mij op. 
 
Wanneer ik onze 3-jarige Kleinzoon Albert afhaal op school en naar huis wandel,  
passeren we aula Pieter de Somer waar Sanda Dia levensgroot geschilderd staat.  
Zijn studentendoop, onderdompeling in een nieuw stuk levensweg, werd zijn Dood.  
En ik vermoed dat zijn doopheren hun levens sinds dan ook getekend zijn door zijn dood.  
 
Ik las dat iemand een vuurdoop moest ondergaan,  
het was zijn eerste optreden, spannend, onbekend, een nieuwe ervaring. 
 
Een nieuw schip werd bij zijn tewaterlating gedoopt met een fles champagne.  
 
Wanneer een kindje vroeger stierf voor het gedoopt was,  
dacht men dat dit kindje niet in de hemel, niet bij God kon komen.  
Daarom mochten ook leken dan een nood-doop toedienen. 
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Onze 4 kinderen zijn gedoopt. 
Onze 5 kleinkinderen daarentegen zijn niet gedoopt.  
Motief van het ene gezin: 
Om Gods kind te zijn moet je je toch niet laten dopen!  
Kind van God, dat ben Je toch gewoon. Dat is toch elk Mens. 
 
Motief van het tweede gezin: 
Dopen is misbruikt om mensen in te lijven in een godsdienst en daarmee aan te tonen hoeveel leden men heeft.  
Wij willen bovendien niet dat ons kind lid wordt van een kerk die het misbruik van kinderen in de doofpot 
gestopt heeft, die vrouwen geen rechtmatige plaats toekent,  
die Jezus’ boodschap misbruikt heeft sinds het Christendom staatsgodsdienst werd in het Romeinse rijk. 
 
Motief van het derde gezin: 
Wij geloven niet dat er een god bestaat, wij zijn wetenschappers, hé!  
 
Het evangelie van vandaag is geschreven door Lucas, 40  misschien wel 50 jaar na Jezus zijn dood. 
Vermoedelijk, zo weten hedendaagse bijbelonderzoekers,  
kende Lucas al het verhaal van Jezus geschreven door Marcus  
én de Quelle, een bron met uitspraken en woorden van Jezus. 
 
Lucas schrijft hier Goed Nieuws, Evangelie, Blijde Boodschap. 
Hij wil hier vertellen over de relatie, het gebeuren tussen twee mannen, Johannes De Doper en Jezus. 
Hij wil ook iets vertellen over hun verbondenheid met mensen en over hun Godsverbondenheid. 
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In de joodse godsdienst bestaat er geen doopritueel.  
Ook niet toen de joodse Jezus leefde. 
Als kleine baby werd Jezus niet gedoopt. 
 
Dopen was en is immers voor de joden een heidens ritueel. 
Als tegenreactie op het machtsmisbruik binnen de joodse godsdienst  
begon Johannes De Doper te prediken en te dopen met water. 
Geen baby’s!  
Maar Mensen die als volwassen gelovige beschouwd werden, die al bewust konden kiezen. 
En bij de joden werd Je Bar mitzvah, volwassen gelovige, op je 12 jaar. 
 
Dopen toen was niet zoals nu, met een klein schepje water over het hoofd. 
Neen, Johannes De Doper duwde zijn volgelingen kopje onder in het meer.  
Als symbool van  sterven;  
de oude mens met zijn niet-levengevende manier van leven en niet godsverbonden manier van geloven, stierf. 
Kopje onder gaan in het water was verdrinken, sterven. 
En dan kwam Je vechtend, bewust kiezend voor Leven, weer naar boven:  
opstaan, boven water komen, verrijzen  
in een nieuwe manier van bewust leven en Gods-verbonden geloven; 
weg van een God die voor het karretje van machtsmisbruik gespannen werd. 
 
Vermoedelijk hoorde Jezus Johannes De Doper prediken en werd Hij diep geraakt en opgeroepen. 
‘ Wat die Man, die Profeet daar zegt, daarin herken ik mij, daarin hoor Ik Gods Stem, Gods Oproep.’ 
En Jezus wilde volgeling worden én zijn van die Johannes en liet zich dopen. 
Maar, zoals nog al eens gebeurt, ervaarde  Johannes dat  Jezus boven zijn Meester uitsteeg. 
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Terwijl Johannes zich immers verzette tegen het machtsmisbruik binnen het jodendom, 
kwam Jezus’ Hart en ziel steeds meer open voor Gods Aanwezigheid, Liefde en Licht. 
Hij ervaarde Gods Liefde en aanwezigheid zo sterk  
dat Hij ‘de Aanwezige Alomtegenwoordige - Jahweh genoemd door de joden -  
kon ervaren als Pure Liefde, Abba, liefdevolle Vader met Moederlijke zorg. 
 
Zo verhaalt Lucas het dan ook in dit evangelie van vandaag: 
Jezus was aan het bidden na zijn doopsel met water  
met andere woorden ‘Hij opende zich voor Gods Aanwezigheid, Hij luisterde naar Gods aanwijzingen. 
En de Hemel, woonplaats van Jahweh volgens de joden, opende zich,  
de heilige geest daalde over jezus neer in de vorm van een duif. 
Jezus ervaarde daadwerkelijk Gods Aanwezigheid. 
Net zoals Mozes, symbolisch weergegeven in de brandende braamstruik die niet  verbrandde.  
Net zoals later Saulus van zijn paard geslagen werd door een bliksemschicht en Gods stem hoorde: 
 ‘Saulus, waarom vervolgt gij mij?’ 
 
Zo ervaarde Jezus Gods stem: ‘ Mens, jij bent mijn geliefde kind! In Jou vind ik vreugde.’ 
Dit Goede nieuws heeft Jezus uitgestraald, in woord en daad, naar elke mens op zijn pad.  
Sechte daden veroordeelde Hij, nooit enige Mens. 
 
Jezus geeft ons dit goede nieuws door: Ieder van ons is hét geliefde kind van een Hartelijke nabije Aanwezige. 
Die we inderdaad met onze beperkte zintuigen niet in zijn Grootsheid en Volledigheid kunnen waarnemen. 
Die we echter wél levensecht kunnen ervaren door ons voor God open te stellen,  
zijn raad en hulp te vragen,  
gelovend dat de Aanwezige ons de weg van Liefde wijst bij ieder klein en groot probleem. 
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Daarom doopt Jezus ook met de Heilige Geest en met vuur. 
Het gaat over het oude beperkte leven en beeld van mens-zijn afleggen, overstijgen. 
Ons laten omvormen door Gods Liefdeskracht  
dankzij de ervaring dat we veel meer zijn dan ons lichaam, onze gevoelens en onze gedachten.  
We zijn zuiver Bewustzijn, Ziel, Licht!  
Dit ervarend kunnen we, met de voetjes op de grond, 
Vertrouwen, gelukkig zijn, ons gedragen weten 
en meebouwen aan een wereld waar het goed is om te wonen voor elke mens. 
 
Geen gemakkelijke weg!  
De aan de lijve te ervaren Liefde van God is echter een GPS die 100 procent betrouwbaar is. 
Die ieder van ons veilig doorheen het leven loodst, zelfs over de dood heen.  
Zet Je GPS wel aan! Zo kan de hoogste Intelligentie, Onze Vader en Moeder,  
ons telkens het goede pad op sturen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


